
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief  23 - 30 januari 2026 

 
Kerkdiensten 
Zondag 25 januari 9.30 uur ds. Carel van der Meij, Voorschoten 
Collecten: 1. Voedselbank Westland 2. Kerk 
 
Komende diensten 
Zondag 1 februari 9.30 uur ds. Dennis Verboom, Leiden. Viering Heilig Avondmaal 
Zondag 8 februari 9.30 uur dr. Otto Kroesen, Delft 
 
Bij de dienst van 25 januari 
Als je vindt dat je een boodschap hebt die iedereen moet horen, dan zoek je toch de 
publiciteit, zou je zeggen. Zorg dat iedereen je ziet. Maar in het evangeliegedeelte van 
deze morgen (Mattheus 4: 12-22) horen we dat Jezus juist uit het centrum wegtrekt. 
Hij wijkt uit, vertelt Mattheus. Waarom? Is hij bang, omdat we in dezelfde zin horen dat 
Johannes de Doper gevangen genomen is? Gaat hij daarom naar Galilea, die streek 
waar op neergekeken werd vanuit Jeruzalem? Wat betekent dat voor de mensen die 
hem willen volgen? Vragen genoeg deze ochtend, om over te denken met elkaar. 
Ds. Carel van der Meij 

Van de Diaconie 
 
1e Collecte zondag 25 januari 2026 
Voedsel bank Westland. 
Zondag 25 januari is er inzameling voor de voedselbank, ook de collecte is voor de 
voedselbank. 
De diaconie heeft zondag 18 januari in de buurt van de kerk tasjes uitgedeeld van Kerk 
in Actie, met het verzoek mee te doen met de inzameling voor de voedselbank. 
Zij kunnen de tasjes zaterdagmorgen tussen 10.00u. en 11.00u. en zondagmorgen na 
de dienst weer inleveren in de Lichtbron. We hopen dat de buren mee doen.  
Doet u ook weer mee? Zo helpen we onze naasten die het zoveel minder hebben als 
wij!  
Alle producten worden verzameld in De Lichtbron, vanwaar ze worden weggebracht 
naar het inzamelpunt in de Ontmoetingskerk in Naaldwijk. Van daaruit worden 
wekelijks zo’n 600 monden gevoed. 
Wat kunt u dan geven aan de voedselbank? Naast het boodschappenlijstje met 
houdbare producten, zijn ook schoonmaakmiddelen en persoonlijke 
verzorgingsmiddelen welkom.  
U kunt hierbij denken aan de volgende producten: 
Rijst Mie Macaroni Spaghetti Pastasauzen  Meel 
Conserven in blik of glas Muesli  Broodbeleg  Suiker 
Zout Koffie Thee  Kruidenmix Siroop   Stroop  Pannenkoekenmix 
Frisdrank Vruchtensap Ketchup Instantpoeder  Pinda’s  Vloeibare boter 
 
 
 
 
 
 



 

 

Houdbare melk en vla Chips  Zoutjes  Koekjes           Chocolade 
Wasmiddelen Schoonmaakmiddelen Tandpasta  Bad- en doucheartikelen…  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
De 2e collecte is voor onze kerk de Lichtbron. 
Graag uw bijdrage aan de collectes in de mandjes in de kerk, (rechts bij de collecte 
zakken),via de QR code of overmaken op de bekende rekeningnummers van 
diaconie/ZWO of kerk. 
Hartelijk dank! 
 
Om over na te denken 
Ik moest glimlachen om dit stripje in 
het Ouderlingenblad. Best herkenbaar. 
De decembermaand is zo druk voor de 
meeste voorgangers dat je zelf niet aan 
kerst vieren toekomt. En met kerst 
vieren bedoel ik dan: eens even rustig 
mooie muziek luisteren, je huis 
versieren, genieten van de kerstsfeer, 
traditioneel lekkers bakken… 
Nu begrijpt u misschien waarom kerst in 
huize-Mostert langer duurt dan in het 
gemiddelde gezin. Waar bij familieleden 
en buren op ‘derde kerstdag’ de boom 
al weggedaan wordt en de versieringen 
de kast ingaan, blijft alles bij ons in 
kerstsfeer tot ver daarna.  
Ooit ontdekte ik tot mijn grote vreugde 
het Driekoningenfeest op 6 januari, toen 
ik nog godsdienstdocent was op 
openbare basisscholen. Door anderen 
gewezen op de tradities rond het 
Driekoningenfeest, vierde ik het op de 
scholen, naast het verhaal van de 
wijzen uit het oosten, met een 
zelfgebakken koek met een noot erin. 
Het kind dat het stukje koek met de 
noot trof, was de koning of koningin van 
de les met bijbehorende voorrechten.  
Sindsdien bleef onze versiering thuis in ieder geval tot 6 januari.  
Nog niet zo lang geleden ontdekte ik dat het feit dat Jezus door zijn ouders werd 
voorgesteld in de tempel, bij onze rooms-katholieke geloofsgenoten gevierd wordt 
onder de noemer Maria-Lichtmis. Maria-Lichtmis of kortweg Lichtmis is een katholieke 
feestdag die 40 dagen na Kerstmis op 2 februari gevierd wordt. Daar zit nog een heel 
verhaal achter. De oudste zoon behoorde eigenlijk God toe, maar men kon deze oudste 
jongen ’loskopen’ door een offer te brengen. U vindt dit in de Bijbel in Exodus 13:13 en 



 

 

34:20. Dit gebeurde in het geval van Jezus door twee tortelduifjes, het offer van de 
armen. Dat offer wees naar het offer dat onze Heer Jezus veel later zou brengen. 
’Hoera’, dacht ik, ’weer een legitieme verlenging van mijn kerstperiode’. Omdat niet 
iedereen thuis het hetzelfde beleeft als ik, is als compromis onze versiering buiten 
inmiddels opgeruimd, maar geniet ik van mijn eigen kleine kersthoekje nog even na tot 
3 februari. (DMB) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Terugblik op de oecumenische dienst van 18 februari 
Ook nog even nagenieten doe ik van de oecumenische dienst afgelopen zondag 18 
januari. Wat een feestelijk volle kerk.  
Hierbij een kort verslag van Els Rodenburg: 
Op 18 januari was er in het kader van de week van gebed voor eenheid van  

christenen, een 
oecumenische viering in de 
Hervormde kerk. De kerk 
was stampvol en alle 
aanwezigen zongen uit volle 
borst: “Kom Jezus kom” om 
vervolgens te 
luisteren naar de boodschap 
van de apostel Paulus en de 
overweging van Ditte 
Mostert die ons opriepen 
om vooral nederig, 
zachtmoedig, geduldig en 
verdraagzaam te zijn! Na 
de viering werd er gezellig 
bijgepraat en waren we 
daadwerkelijk een eenheid 
van christenen bij elkaar! Er 
werden zelfs nieuwe 

plannen gemaakt voor nog meer oecumenische activiteiten! We hebben in ons eigen 
dorp laten zien dat we een christelijke eenheid kunnen zijn: nu de rest van de wereld 
nog! 
 
Aanvullend nog een compliment voor de muzikale begeleiding door de organist, de 
pianist en het projectkoor, dat maakt het dubbel feestelijk. En dank aan het 
organiserende team uiteraard. (DMB) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Meeleven 
We leven met elkaar mee in vreugde en verdriet. Daar zijn we gemeente 
voor. Nu kan dat alleen als u het even laat weten. Natuurlijk bepaalt u zelf 
of het in de nieuwsbrief mag of liever niet.  
Ook denken we aan allen die niet met naam vermeld willen worden. Uw verdriet, 
gemis, pijn en ongemakken zijn bekend bij onze Hemelse Vader. En we zijn met elkaar 
verbonden in onze gebeden. 
We feliciteren de jarigen en wensen hun Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! (DMB) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Actie Kerkbalans 2026 
Heeft u al het formulier voor de Actie Kerkbalans ingevuld?  
Als uw Kerkbalansloper nog niet bij u is geweest om het formulier op te halen, legt u 
dan alvast het strookje klaar? U mag het natuurlijk ook bij de loper in de brievenbus 
doen.  
 
Collectemandjes verhuizen van links naar rechts 
Vanaf aanstaande zondag staan de collectemandjes niet langer aan de linkerkant van 
het podium, maar aan de rechterkant (bij de collectezakken). De voorganger en de 
ouderling van dienst staan dan vóór het podium. De kerkenraad heeft dat besloten 
omdat sommige gemeenteleden moeite hebben om op het podium te komen. 
 
 



 

 

Welkom thuis, kind! 
…….. is het Kliederkerkthema dat zich 
afspeelt rondom het verhaal van de 
Verloren Zoon. We knutselen een mooie 
sleutelhanger en versieren een gezellige 
spaarpot. Daarnaast ontdekken we of 
‘varkensvoer’ lekker smaakt en is er een 
hindernisbaan. 
Welkom thuis, kind! is leuk voor jongens en 
meisjes vanaf 4 jaar maar ook voor 
volwassenen. In Kliederkerk werken 
volwassen verzorgers samen met hun 
(klein)kinderen en voeren zelf de 
opdrachten en spelletjes (mee) uit. 
 
We sluiten af met een korte, op kinderen 
afgestemde viering onder leiding van 
Gesina en vervolgens een gezamenlijke, 
kindvriendelijke maaltijd.  
 
Opgeven via 
kliederkerkwateringeneo@caiway.net. 
 
Kliederkerk is een initiatief van verschillende protestantse 
en katholieke kerken in Wateringen en Kwintsheul. 

 
Popmuziek op kerkorgel 
Vrijdagavond 6 februari a.s. om 20.00uur zal Christiaan Hutter op het kerkorgel van “De Lichtbron” 
(Pieter van der Plasstraat 1 in Wateringen)  popmuziek spelen.  Hij heeft een mooi programma 
samengesteld met onder andere nummers van Goldplay, Direct, Adele en Racoon.Beslist de moeite 
waard om te komen luisteren en te genieten! (toegang is gratis) 

 

Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
 


